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AHMETLER 
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Manavgat Ahmetler köyü... 

Torosların eteğinde, denizden 650-700 metre yükseklikte kurulmuş ve ova köyleriyle fazla benzerliği olmayan çok eski bir Yörük Türkmen köyü. Dağlık bir arazide, tarım ve hayvancılıkla geçiniyor. Köy sınırlarının büyük bir bölümünü çam ormanları kaplarken taşlık ve kayalık alanları makilerle kaplı olan köyün fazla tarım alanları yok. 


Yüzlerce yıl yayla geleneğini sürdürerek çok zengin bir yarı göçer hayatı yaşamışlar; ancak ilginçtir, her dönemde yerleşik düzenleri de olmuş, dört beş yerde köyler kurmuşlar. Bir bakıma bugünkü Ahmetler'e gelinceye kadar köy yerlerinin göçü de devam etmiş. 


Çok yakın zamana kadar kalabalık keçi ve koyun sürülerine sahipken orman alanlarının koruma altına alınması ve devletin köylüyü, hayvancılığı geliştirmeye fazla destek olmaması nedeniyle geleneksel hayvancılık bütün ülkede olduğu gibi Ahmetlerde de gerilemiş. Tarım alanları da yetersiz olunca köyde yaşayanlar buraları terk edip yeni ekmek kapıları aramaya koyulmuş. Çok yoğun bir kente kaçış sonucu köyde yaşayanlar azalmaya devam etmiş. 


Ahmetler, uzun zaman Osmanlının “Alaiye Livası”ne bağlı kalmış. 
Vergilerini Alara Kalesine ödediğine ait Osmanlı belgeleri elimizdedir. 


Alanya'ya bağlı kaldığı dönemlerde köyün adı eski Alanya kayıtlarında "Alaiye Livasının, Çöngere Nahiyesinin Ahmetler Kariyesi" şeklinde kayıtlara geçmiş. Bu ifadeler bile Ahmetlerin çok eski bir geçmişi olduğunu kanıtlıyor. 


Ahmetler her ne kadar Manavgat'a bağlı bir köy olsa da sosyal ve kültürel özlellikleri, dili, gelenek ve görenekleri yönünden Akseki'ye daha yakındır. Bu nedenle biraz da Aksekili sayılırız. 
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Akseki ilçesi yakınlarında, Padişah fermanıyla köye tahsis edilmiş olan yaylanın adı haritalarda "Ahmetler Yaylası" olarak yazılı. 1928 yılından beri devam etmekte olan bir davaya konu olan bu yaylayla ilgili mahkeme kayıtları da bu köyün tarihi ve hayvancılıkla geçindiklerinin bir başka kanıtdır. 


Taş Harman'a taşınmadan önce köyün bağlı olduğu büyük bir Çöngere nahiyesi varmış. 


Çoğunluğu yıllar önce yerleşik kültüre geçmiş olmasına rağmen az sayıda aile hala yarı göçer olarak hayvancılık ve yayla kültürünü sürdürmektedir. Burası, yaşadığı büyük değişime rağmen geçmişteki ilişkileri, kalabalık keçi sürüleri ve sosyal yaşamıyla hala tipik bir yörük köyüdür. 


Büyük Türk göçleri sırasında bölgeye gelen diğer köyler gibi Ahmetlerliler de tarım ve ticaretten çok hayvancılıkla uğraşan göçebeler olarak tarihi süreçte beş-altı yerleşim yeri değiştirerek bugünkü köy yerinde kalmışlar. 


Ahmetler'in çok gerilere giden eski ve uzun bir geçmişi de var. 
1800'lerde bile Antalya'nın en büyük beş köyünden biri olarak biliniyor. Ancak ileriki sayfalarda da anlatılacağı gibi Ahmetler, aslında bölünmüş bir köy. 


Yaklaşık 250-300 sene önce bir sosyal olay nedeniyle köyün önemli bir bölümü Tarsus'a göçerek Ahmetler'den ayrı kalmış. Ahmetlerliler sonunda Tarsustaki bu izi takip ederek akrabalarıyla buluşmayı başardılar. 


Bugün 500 kadar Ahmetlerli köyde yaşarken 3000'e yakını da köy dışındadır. Ancak bütün Ahmetlerliler köylerine ve topraklarına oldukça bağlıdır. Bayram, düğün ve cenazelerle yaz tatillerinde köylerini ziyaret edenlerin sayıları çok yüksektir. Köylüler arasındaki birlik ve dayanışma çok güçlüdür ve 2010'da kurulan Ahmetler Kültür ve Dayanışma Derneğine hemen hemen herkes üye olmak istiyor. 


1 Ahmetler'in Tarihi 


EGE AHMETLER'İN TARİHİ EE 


Ahmetler, gerek coğrafi koşulları, gerek sosyal ve ekonomik ilişkileri, gerekse içe dönük yaşama kültürü nedeniyle yakın zaman kadar dışarıya kapalı bir hayat sürmüş. Bu durum bazı geleneklerin, kültürel değerlerin ve dil unsurlarının dış etkilerden uzak kalarak bozulmadan korunmasını ve günümüze kadar yaşamasını sağlamıştır. Bugün bile yaşayan bazı geleneklerin Orta Asya Türklerindeki geleneklerle örtüştüğü görülmektedir. 


Yılbaşı Eğlenceleri 


“Yılbaşı” ve “Nevruz” kutlamaları bizim çocukluğumuza kadar sürüp geliyordu. O yıllarda gençler ve çocuklar, ellerinde meşaleler “Yılbaşı” ya da “Zilbaşı” adı verilen bir gece eğlencesinde her evi ziyaret ederek çeşitli yiyecekler toplarlardı. 


Sırtına yastık bağlanmış ve yüzü kömür karasıyla siyaha boyanmış bir köle, yerde yuvarlanırken bir başkası yastığa sopayla vururdu. Zenci bir köleyi temsil eden çocuk, sırtındaki yastığa vurulan sopaları yerken yerde kıvranarak evin hanımına “Ebe beni kurtar, ebe beni kurtar” diye bağırırdı. Evin hanımı da; “Durun dövmeyin çocuğu, ne isterseniz veririm” der ve çocukların ellerindeki torba ve kaplara çeşitli yiyecekler verirdi.(*) 


e (*) Ahmetler'de öğretmenlik yaptığım yıllarda bu eski geleneği okul çocuklarıyla sürdürerek toplanan yiyeceklerin parasıyla okula kitaplık kurmuştuk. 


Nevruz Bayramı 


21 Mart günlerinde baharın müjdecisi olarak "Nevruz" kutlamaları 
yapılırdı. Nevruz eğlencelerinde yumurtalı salatalar hazırlanır pikniğe çıkılırdı. Eskiler, orada ateşler yakılıp üstünden atlandığı ve havaya tüfek atışları yapıldığı anlatılmaktadır. Ancak bu gelenekler, ekonomik nedenlerle hızlanan köyden kente yoğun bir göç ve kentte yaşayanların etkisi ile değişime uğrayarak unutulmaktadır. Yine de 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yaylaya göç geleneğini sürdüren ailelerin bugünkü göçebe kültürü, Asya Türklerinden farklı değildir. 


Ancak bugünkü Ahmetler'i daha iyi anlayabilmek için Türkistan'ın Horasan bölgesinden başlayan bir yolculuğun hikayesini de bilmek gerekiyor. 


Bizler Kimleriz? 


Bölgenin en eski köylerinden biri olan Ahmetler'in dilden dile dolaşarak gelen öyküsünü merak ediyor musunuz? Ahmetler, ilk olarak nereye yerleşti? Başka köy yerlerimiz var mıydı? Ahmetler köyü nasıl kuruldu? Bütün bu soruların cevabınını artık biliyoruz. 


İşte Ahmetler'in tarihi... 
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AHMETLER KÖYÜNÜN TARİHÇESİ 


2 
TÜRKİSTAN'DAN ANADOLU'YA... CZ?) 


Ahmetler'in Kökleri, Türkistan'ın Horasan Bölgesinden Geliyor... 


Bizler tarih kitaplarında sadece "Türklerin Orta Asya'dan Anadolu'ya Göçü" diyerek okuyup geçeriz. Oysa bu olay, sadece Türklerin tarihini değil dünya tarihini de etkilemiş muazzam bir nüfus hareketidir. 
XIl.yüzyıldan başlayarak; 1100 ile 1300'lerde akın akın batıya taşınan, yaşayacak daha güzel bir yurt arayan insanlardı bizim atalarımız. 


Ahmetler'in tarihi için en az 700 yıllık bir geçmişten söz edilebilir. 
Üç Ahmet'in Hikayesi: 


Üç Ahmet; Cesaret, Adalet, Asalet!.. 


Köyümüzün ilk olarak Horasan'dan gelen Ahmet adlı üç çoban tarafından kurulduğunu bilmeyen yok. Ancak Horasan erenlerinden Mevlana ile Hacı Bektaş Veli'nin ve Yunus Emre'nin hemşehrisi olan bu üç Ahmet de bu evrensel Türk büyüklerinin genlerini Çünkü derler ki büyük Türk göçleriye Anadolu'ya gelenlerin öncülerinden olan bu üç Ahmet'ten biri "cesareti", biri "adaleti" biri de "asaleti" temsil ediyordu... Ahmetler köyünü kuran ilk atalarımızı, hepimiz gururla anmalıyız. Ahmetler'in ilk kurucuları muhtemeldir ki Orta Asya'dan başlayan Türk göçü sırasında Horasan'dan Anadolu'ya gelen öncü Türklerdendir. 


Yüzlerce yıl önce Ahmet adlı üç çoban tarafından kurulduğu için “Ahmetler” adını alan köy, o bölgenin en eski Türkmen köylerinden biri olarak kabul ediliyor. 


Horasan'dan gelip bu bölgeye yerleşerek Ahmetleri kuranlar bugünkü yerleşim yerinden önce de birçok yerde köyler kurmuşlar. Buralarda bir süre yaşadıktan sonra çeşitli nedenlerle yeni köy yerlerine taşınsalar da sonunda bugünkü Ahmetler'in bulunduğu yere kalıcı olarak yerleşmişler. 
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Ahmetler köylülerinin atalarının ilk yerleşim yeri bugünkü Manavgat Çavuşköy, Hacıobası ve Uzunlar köyünün bulunduğu Kapız Irmağı civarıdır. Burada adı gecen köyler dışında Hocalı, Demirciler, Sayköy, Erengeriş, Gençler, Yarbaşı gibi sahile kadar uzanan birçok yerleşim yerleri vaktiyle Ahmetler'in mahalleleridir. 


Bu bölgedeki birçok kişinin, örneğin Demirciler köyünden yaşlı bir yurttaşın kimlik cüzdanında hala doğum yeri olarak Ahmetler yazılıdır. 
Anne taraftan büyük dedem, Ahmetler nüfusuna 1 numarayla kayıtlı olan Akseki bölgesinde birçok medrese açan ve bir “evliya” olarak ünlü bir müderris Emrullah Efendi'nin ve Yarbaşı'ndan Mehmet Ali İngöz'ün de nüfustaki doğum yerleri Ahmetler olarak yazılıdır. Ayrıca köyün yaşlılarının anlattıklarına göre Çavuşköydeki arazilerden yakın zamana kadar ortaklık ücreti gelmesi de çok geniş bir alana yayılan bölgenin Ahmetler olarak bilinmesinin açık kanıtlarındandır. 


Ahmetler Kanyonundan akıp gelen Karpuz Irmağının sahile indiği yerdeki tarım alanlarının adı tapu kayıtlarında halen "Ahmetler Bükü" olarak geçer. 


Manavgat Ovalarından Toroslara 


Bölgenin en eski Yörük Türkmen köyü olan Ahmetler'in yerleşim macerası, işte bu Manavgat ovasında başlamış. Ancak hayvancılık, yaylacılık ove göçebe kültürünün devam etmesi nedeniyle Ahmetlerliler (o bilinen beş, altı yerde Çavuşköyü, Goramşa (Hürremşah), Aşağıköy, Taşharman mevkilerinde ve bugünkü Ahmetler'de yeni köyler kurmuşlar. 


Bu köylerin bazıları büyük veba salgını sonucu ya da bazı sosyal olaylar nedeniyle haritadan silinmiş ama Ahmetler köyü varlığını sürdüregelmiş. 


Bütün bunlardan çıkaracağımız sonuç ise şudur: 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Ahmetler'in bir bölümü, sahildeki verimli topraklara yerleşip hayvancılığı da sürdürerek yazları Akseki Akdağdaki yaylalara çıkmaya başlamışlar. 


Ancak şurası kesin olarak bilinir ki Ahmetler'i kuran ana damar, zamanla sahildeki topraklarını terk ederek Toroslara doğru göçmeye devam ederken bir bölümü de bulundukları yerlerde kalarak uzun yıllar içinde yeni köyler oluşturmuş ve Ahmetler'den ayrılmıştır. Son olarak Gençler/Gecereme ve Erengeriş/Hacıahmetli, Ahmetler'den ayrılarak köy statüsü almıştır. 


Alanya tarihine ait bazı resmi kayıtlar ve Osmanlı Mufassal defteri gibi arşivlerden elimize geçen yazılı belgelerle Akseki'nin Çimi köyü ile yüz yıldır sürene anlamsız bir yayla davası dosyasındaki belgeler, zaten Ahmetler'in çok eski bir köy olduğunu çok net olarak gösteriyor. 


Ahmetler'e komşu olan ve Akseki'ye bağlı Güçlüköy'den (Fersin) fizik Profesörü Önal Ergenekon, ilk göçlerle ilgli olarak şunları söyüyor: 


“Bu bölgedeki göçer köylerin hepsi Horasan'dan gelen aşiretler tarafından kuruldu. Bu köyler, Anadolu'nun Türkleştirilmesi ve İslamlaştırılması amacıyla büyük Türk düşünürü Hoca Ahmet Yesevi tarafından buralara gönderilmiş. Bu bölgeye yerleşen insanlar, 13. 
yüzyılda Hacı Bektaş Veli ve Mevlana gibi mutasavvıfların peşinden gelen öncü Türk boylarıdır. Bu aşiretlerin kurduğu bugünkü Güçlüköy (Fersin), Çaltılı Çukur, Yarpuz, Doğrul, Erenyaka ve Ahmetler gibi köylerin Horasan kültürü taşıdıkları ve Anadolu'yu Türkleştirme ve Türk hümanizmasını yayma felsefesinin taşıyıcıları (oldukları anlaşılmaktadır." 


Prof. Önal Ergenekon, bu köylerin bölgeye yerleştikleri dönemlerde Bektaşi kültürüne sahip olduklarını da söylemiştir. 


Ayrıca Sülles, Biros, Gravanda, Zilan gibi bazı köylerle Marla olarak bilinen Akseki'nin Türkler gelmezden önce kurulmuş olduğu, geriden gelen göç hareketiyle Türklerin buralara da yerleştikleri ve yerel halklarla kaynaştıkları anlaşılmaktadır. 
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Ahmetler köyüyle ilgili Alanya tarihindeki ve resmi belgelerdeki kayıtlarla Osmanlı arşivlerinden elimize geçen belegelerde de çok eski bir köy olduğunu gösteren birçok belgeye rastlayabilirsiniz. Bazı önemli kayıtlarla belgelerin Alanya kalesinde çıkan bir yangında yandığı bilinmektedir. Yine de Osamanlı arşivinden elde edebildiğimiz birçok eski belge var. Alanya, Manavgat ve Akseki'nin resmi belgelerinde Ahmetler köyüyle ilgili birçok bilgi bulunuyor. Alanya Kalesine vergi verildiği, hatta bazı vergi kayıtlarının Adana'da ve Ankara'da bulunabileceği bilgisine de ulaşılmıştır. Özellikle nüfus, mahkeme, vergi ve tapu kayıtları, bu köyün tarihi geçmişiyle ilgili olarak aktardığımız yukarıdaki bilgilerle örtüşmektedir. 


Manavgat Belediyesince hazırlanan bir kitapçıkta Ahmetler köyünün Horasan'dan göç ederek gelen Orta Asya Türkmenlerinden olduğu yazılıdır. 


Ayrıca geçmişe ait bilgileri kulaktan kulağa aktaran yakın geçmişimizin ileri gelenlerinden Ahmet Ali Koç (Zobu), İbrahim Koç, Tevfik Güzel, Mustafa (Pantır) Koç, Musa Güngör (Küpeli) ve Manavgat eşrafından Mustafa İsmet Özdemir gibi köyün ileri gelenleri de atalarının Horasan bölgesinden göçerek geldiğini anlatıp durmuşlardır. 


Veba Salgınında Büyük Kayıplar Verilmiş 


Ahmetler'in tarihine ilgi duyan Manavgat eşrafından Mustafa İsmet Özdemir, o bölgedeki büyük bir veba salgını sonucu Hürremşah, Ezenkiriş, Taşharman, Yalaklar gibi birçok köyün ortadan kalktığını anlatmaktadır. Özdemir, Ahmetler'e komşu olan bu köylerin Alanya ilçesinin Çöngere nahiyesine bağlı olduklarını ama bu veba salgınıyla büyük bir ölet geldiğini ve Yukarı Ahmetler dışındaki köylerde hiç insan kalmayarak köylerin haritadan silindiklerini nakletmiştir. 


Şu kadarını biliyorruz ki veba salgınında Ahmetler'den de çok sayıda ölenler olmuş, anasız babasız kalan birçok çocuk, komuşu köylere emanet olarak bırakılmıştır. Çünkü Aşağı Ahmetler diyebileceğimiz sahil bölgelerinde yaşayan köylülerin büyük bir bölümü vebadan 


Ahmetler'in Tarihi 


ESA AHMETLER'İN TARİHİ ZE 


etkilenmiş, Aşağı Ahmetler ve mahallelleri çok büyük kayıplar verdiğinden köy o dönemde dağılmıştır. 


Bu konuyla ilgili, olarak Osmanlı arşivlerinden elimize geçen tarihi bir belgede bu konuya destek olarak aynen şöyle denilmektedir: 


Senir-Düşenbe | Manavgat| Kazası'na bağlı Ahmetler Köyü ahalileri mahkeme huzuruna gelerek; 


"Çocukluk çağlarımızda köyümüzde veba salgını olup köylülerimizin çoğu öldüler. Bizler de çocuk başımıza kimsesiz kaldığımızdan çevre köylerde hayatımızı devam ettirdiğimiz için köyümüz boş, harap ve perişan bir halde kalmıştı. Allah'a şükür on sene kadar önce eskisi gibi tekrar bir araya geldik. Köyümüzden Seyyid Veliyyüddin bir mescit yaptırdı. Farz namazları burada kılıp Cuma namazlarını başka bir köyde kılmaktaysak da kış mevsiminde Kozlu Irmağı'nın taşması sebebiyle çoğu zaman Cuma namazlarını eda edememekteyiz. Bu sebeple köyümüz mescidine bir minber yerleştirilmesine izin verilmesini ve işbu arzuhâlin yazılmasını sağlayan ve kendisi (imamhatiplik için) yeterli bulunan Hasan oğlu Molla Mehmet'e hatiplik görevinin karşılıksız (ücretsiz) olarak verilmesini ve eline bir berat sadaka buyrulmasını ilgili makamlara bir ilamla iletiversen..." 


Ve ur WE 
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Ancak sıcaktan, sivrisinekten, sıtmadan ve büyük veba salgınından zarar görerek Manavgat ovalarının en zengin topraklarını terk etmek zorunda kalmışlar, giderek daha yukarılara ve sonunda Toroslara çekilmişler. 


Manavgat Ovasından Goramşa'ya... 


Anlaşılıyor ki göçebe hayatında toprak sahibi olmanın fazla bir önemi yok. Buna rağmen Ahmetler köylüsü, ilk yerleştiği bölgede bir süre yaşadıkları dönemde bir yandan da yerleşik düzene geçmeye başlamış. Toprak ve tarım işleri daha çok yerleşik düzene geçilirken önem kazandığından köylülerin kendilerine ait topraklar, tarlalar ve oba yerleri edindikleri biliniyor. 


Bugün bile aşağı bölgelerde Ahmetler'in adıyla anılan ve o dönemden kalan arazile vardır. 


Akseki'den Manavgat'a giderken Toroslardan sahile inildiğinde karşımıza çıkan Hacıobası köyü yakınlarındaki bu araziler, resmi tapu kayıtlarında "Ahmetler Bükü" olarak geçer. Ahmetler Kanyonundan gelen Kapuz (Karpuz) ırmağının ovaya indiği yerde, Hacıobası köyünden önce Kapuz Çayı köprüsü vardır. Bu köprünün adı 1960'larda Ahmetler Bükü Köprüsüydü. O civarındaki arazilerin bir bölümü yakın zamana kadar Ahmetlerlilerin üzerinde tapulu olduğunu da kaydedelim. 


Ayrıca, köylüler bu bölgeyi terk ettikten sonra geride kalan arazilerini yok pahasına sattıkları da biliniyor. Vaktiyle ırmak kenasındaki birkaç dönümlük bir tarlanın "bir top bez, bir top dokuma alaca" karşılığında satıldığı anlatılır. O zamanlarda bir top bez, acaba kaç dönüm tarla ederdi bilemeyiz... Bu olay, göçebeciliğin toprak sahibi olmaya yeteri kadar değer vermediğinin de açık bir göstergesi sayılabilir. Zaten eskiden beri Yörüklerin pek toprak mülk edinme gbi alışkanlıkları olmadığı bilinir. Neden kendilerine tapulanmış ayrı toprakları olsun ki? Zaten dağdan dağa, ovadan ovaya, yayladan yaylaya taşınırken 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yollarına çıkan bütün toprakların sahibinin kendileri olduğunu düşünüyor da olabilirler. 


Serin yaylalarda yaşama alışkanlığı olan bu insanlar, buradaki sıcak iklime bir türlü alışamamış. Yaz aylarında Akseki Akdağlardaki Aldürbe yaylasına göç etseler de köyde kalanlar, Manavgat ovasının sıcaklarıyla ve hastalıklarla baş edememişler. Zamanla sivrisinek istilası ve sıtma hastalığının yaygınlaşması, onların yeni bir yurt aramasına neden olmuş. 


Köyün ataları başlangıçta aşırı sıcaklardan, sivrisinekten ve sıtmadan korunmak için oradaki zengin tarım alanlarını, topraklarını terk ederek yukarılara, Toroslara çekilmeye başlamışlar. Sonra da Kıbrıs ticaret gemileriyle gelen tarihte “Kara Veba” olarak bilinen salgının en çok sahil bölgelerini etkilemiş olması nedeniyle büyük bir kırım yaşamışlar ve Kızılot, Çavuşköyü Uzunlar, Hacıobası bölgesinden ayrılmışlar. Bu durum aslında biraz da göçebe kültürünün de bir sonucu sayılabilir. 


Biz Türkler, zaten tarih boyunca göçüp durmuşuz. Durmadan göçüp yeni yerler keşfetmeyi seven bir milletiz. Aslına bakarsanız millet olarak hala göçüyoruz; hala yazlık ve kışlık evlere sahip olma huyunuz devam ediyor. Genel olarak da bugün dünyanın her köşesinde "Çılgın Türklere" rastlayabilirsiniz. Her ne kadar birçokları ekmek kavgası için dünyanın köşe bucağına savrulmuş olsalar da bu bile bir göçme, yer değiştirme ve yeni yurt edinme alışkanlığıyla ilgili olabilir. 


Bütün bunlara rağmen Ahmetler, çok eski bir göçebe kültürüne sahip olsa da ilk zamanlardan beri yerleşik düzeni de sürdürme geleneği var. Büyük olasılıkla hayvancılığı sürdürürken bir yandan da yerleşik düzene geçen en eski yörük köylerinden biridir Ahmetler. 


İşte atalarımız, sıcak iklim koşullarından kaçarken kona göçe bugünkü köyün olduğu bölgeyi daha yüksek bir yerleşim yeri olarak seçmişler. 
O zengin toprakları terk eden atalarımız, önce Goramşa'da sonra da Köyönü, Aşağıköy ve Taş Harman'da yerleşik düzen kurmuşlar. 
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Şimdi yeri bile bilinmeyen Çöngere nahiyesiyle birlikte birçok köyün büyük veba salgınıyla ortadan kalktığı; bu salgından en çok sahildeki Ahmetlerin de etkilendiği ancak yeniden toparlanarak sonradan daha yukarılara çekildiği ve bugünkü köy yerine yerleştiklerini bir kere daha not edelim. 


*#*X* 
OSMANLIDAN KALAN MİRAS : AHMETLER YAYLASI 
Kanuni Sultan Süleyman'ın Hediyesi 


Ayrıca Ahmetler, uzun geçmişi ve kendine özgü kültür yapısıyla da bölgede önemli bir yere sahiptir. 


Tarihsel belgelere bakıldığında Akseki Çimi köyü sınırlarındaki yaylanın adı resmi haritalarda "Ahmetler Yaylası" olarak geçiyor. Bu durum, o zamanlar bölgenin en büyük köyü olması ve zneginleşen hayvancılığı destekleyen Osmanlının Ahmetler'e verdiği önemin de bir kanıtıdır. 


Ahmetler Yaylasının, 1500'lü yıllarda Kanuni Sultan Süleyman'ın fermanıyla Ahmetler'e tahsis edildiğine dair belgeler, yüz yıllık mahkeme dosyalarına girmiştir. 


aw Ns 
SAK 


14 Ahmetler'in Tarihi 


SA AHMETLER'İN TARİHİ e 


TAŞHARMAN'DAN TAŞKUYU'YA 5 


Köyümüzün bilinen en eski ve en geniş ailelerinden biri olan Yerli Yusuf ve çocukları, akrabalarıyla birlikte Taşharmandaki köy yerinde kendi hallerinde yaşamaktadır. 


O dönemde Osmanlı'da Tımarlık Sistemi vardır. Bu sistemde 20.000 
akçeye kadar geliri olan topraklar, devlet adına bir tımara veriliyordu. 
Tımarlık sisteminde toprağın işlenerek, devletin masrafa girmeden büyük bir askeri kuvvet sağlaması ve ekonomik hayatın gelişmesi amaçlanmış. Ancak zamanla bu sistem içerisinde yolsuzluk ve rüşvet olaylarının baş göstermesi, tımarlık sisteminin bozulmasına ve imparatorluğun çökmesine sebep olan nedenlerden biri olmuştur. (*) bakınız: Tımar Kanunu (Yazının sonunda) 


Demek ki yolsuzluklar, rüşvet ve haksızlıklar o zaman bile varmış. Dua edelim, Osmanlı'yı batıran bu kötü alışkanlık inşallah Türkiye Cumhuriyetini batırmaz. 


İşte bu tımarlık dönemde Manavgat bölgesinde zalim bir tımar yaşamaktadır. Ancak o devirde padişah adına vergi toplayan tımar, halka her türlü eziyeti yapmaktadır. İnsanlar, onun zulmünden bıkmışlar. Adam, haksızlığı ve zulmü o kadar ileri götürmüş ki insanlara; “Sen malını getir, sen karını getir.” diyerek akla gelmeyecek hakaretlerle ve zorbalıkla hüküm sürüyormuş. Tımar olarak görevli kişi kısaca devlet adına vergi toplayan, belli başlı topraklardan sorumlu olan zalim mi zalim, bir çeşit devlet gücüne yaslanan resmi “devlet ağasıdır.” 


Tımarın zulmü bütün halkı öylesine bıktırmış ki kimse sesini çıkaramaz olmuş ve halk korkusundan adeta sinmiş. Ahmetler'in de bağlı olduğu bu tımar bir gün Delibaşlardan fakir birinin öküzünü zorla elinden almış. Bu olay ise adeta bardağı taşıran son damla olmuş. 


Yerli Yusuf'un oğulları da yiğit mi yiğit; korkusuz mu korkusuzmuş. En büyükleri Pantır Ahmet'miş. Haksızlığa karşı her zaman isyan 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ederlermiş. Onların cesurluğu ve haksızlıklara karşı gelişleri bütün bölgede biliniyormuş. 


Zulüm ve haksızlıklar o kadar artmış ki Delibaşlardan birine yapılan son haksızlık onları çileden çıkarmış. Hepsi toplanıp “Bu zulümden halkı nasıl kurtaralım?” diye düşünmeye başlamışlar. Pantır Ahmet; “Halkın bu adamada çektikleri yeter artık!” demiş. Bunun üzerine; “Bu adamı ortadan kaldırmadan köyümüze de Manavgat'a ve bütün bölgeye de huzur yok" diyerek zalim tımarı takip etmişer. 


Bir gece ovaya inerek tımarın evini çevirmişler. Gecenin ortasında dışarıya çıkan adamı, evin çardağında uzaktan vurmuşlar. Fakat sonradan anlaşılmış ki vurulan kişi, o zalim adam değil onun kahyasıymış. 


Olay duyulunca tımar ve tımarın adamları, bunu kimin yaptığını araştırmaya başlamışlar. Sonunda “Bu işi bu bölgede Ahmetlerdeki Yerli oYusuf'un Ooğlanlarından başka kimse yapamaz.” diye düşünmüşler. Bunun üzerine kalabalık bir zaptiye grubuyla Taşharman'daki köyü basmışlar. Yerli Yusuf'un oğlanları ve diğer köylüler, köye yapılan bu saldırı sırasında zaptiyelerin üçünü öldürmüş. Zaptiye grubu, gördükleri bu direnç karşısında yerli kimseyi yakalayamayacaklarını anlamışlar ve Taşharman'dan geri çekilmişler. 


Zaptiyeler gidince bütün köy toplanıp "ne yapalım" diye düşünmeye başlamış. Sonunda, Yerli Yusuf ve ailesi “Bu adam, bizi burada yaşatmaz.” diyerek Taşharman'ı terk etmeye ve acilen Tarsus'a kaçmaya karar vermişler. Çünkü o devirdeki eyalet kuralları, sınırların dışında kalanlara uygulanamıyormuş. 


Köydeki erkekler ve ailenin büyük bir bölümü beklemeden Tarsus'a kaçmış. Geri kalanlar da köy yerini terk ederek dağılmışlar. Nitekim onlar köyü boşalttıktan sonra büyük bir zaptiye grubuyla gelen Tımar ve adamları, Taşharman'ı yakıp yıkarak yerle bir etmişler. 
Sokmaağzındaki bugünkü yıkıntılar, Ahmetler'in o zamanki evlerinin kalıntılarıdır. 
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Yerli Yusuf ve oğulları biraz varlıklı bir aileymiş. Ailenin altın dolu bir küpü varmış ve bu sadece Yerli Yusufun karısının koruması altındaymış. Bu karışık dönemin ve korku dolu günlerin telaşı arasında altın küp, annelerinin güvencesi altında bildikleri için kimsenin aklına gelmemiş. Tarsus'a kaçıp oraya yerleştikten sonra çocukları annelerine; “Anne, altın dolu küpü ne yaptın?” diye sormuşlar. Kadın da “Ne bileyim oğul, zeytin ağaçlarından birinin dibine gömmüştüm” demiş. 


Aradan biraz zaman geçmiş; olaylar kısmen unutulmuş; tımar sistemi ve tımar değişmiş. Tarsus'a göçen ailenin büyük oğlu Pantır Ahmet, köye geri dönüp hem altın küpü aramış hem de olan biteni izlemiş. 
Zeytin ağaçlarının diplerini kazarak altın küpü aramış ama bir türlü bulamamış. Ayrıca bırakıp gittikleri tarlalarını, Kızılbük ve Taşharmandaki topraklarına birilerinin el koyduğunu, arazilerini ekip biçtiğini görmüş. Tarsus'a dönüp babasına kardeşlerine ve öteki akrabalata durumu anlatmış. "Ortalık yatışmış ve olaylar unutulmuş, gelin topraklarımıza geri dönelim" demiş. 


Babası ve bütün akrabaları, oturup düşünmüşler; “Biz artık buradan geri dönemeyiz; buraya yerleştik, düzenimizi kurduk; ama istersen sen dönebilirsin.” demişler ve Pantır Ahmet köye dönmeye karar vermiş. ailenin büyük bölümü ise Tarsus'ta kalmış, 


Pantır Ahmet, köye geri gelince ailenin eski tarlalarını geri almış ve burada yaşamaya başlamış. Bir süre sonra, orada kalan diğer akrabalarını da yanına alıp köylüleri toplamış. Hep birlikte köy yerini değiştirmeye karar vermişler. Yerleşim yeri olarak Taşhrman'dan ayrılıp biraz daha yukarılarda şimdiki köyün bulunduğu yeri seçmişler ve Ahmetler'i yeniden kurmuşlar. 


Köyümüze adını veren Ahmet adlı üç çoban gibi bu kez de onların torunlarından Pantır Ahmet'in bugünkü köyü kurması, bu köyün bir kaderi olmalı. Ahmetler'i kuran üç Ahmet'ten biri cesareti, biri adaleti ve asaleti temsil ediyor demiştik. Yeni Ahmetleri kuranlar da atalarının yolunu izlemişler. 
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Şunu biliyoruz ki atalarımız çok iyi insanlardı. Geçmişimizi ve bugünü dikkatle inceleyin. Bu köyün genlerinde bu üç insandan gelen “cesaret, adalet ve asalet” erdemlerinin henüz kaybolmadığı söylenebilir. 


Geçmişimize bakın; yakın zamana kadar köylülerimiz arasında hiçbir kalıcı kötülük, düşmanlık olmamış. Kimseye kinimiz yok. Haksızlığı sevmeyen insanlarız. Doğrunun ve haklının yanında olma huyumuz devam ediyor. 
Karaman Türklerinden olduğumuz için olmalı, sadece ruhumuzda bir parça "muhaliflik" var. Kültürün ve davranışların da genetiği olmalı. Adil ve cesuruz, ama biraz da itiraz etme huyuna sahibiz. 


Elbette hiçbir şey olduğu gibi kalmıyor. İnsanın olduğu yerde her şey olabilir. 
Değişim dediğimiz şey insanı da, kültürünü de alıp götürebiliyor. Zaman dediğimiz şey insanları ve toplumları müthiş bir değişime zorluyor. Günlük hayatın baskısıyla ve çıkar ilişkileri nedeniyle elbette zaman zaman sorunlar olacaktır. Bunlar insanın tabiatında vardır. Ancak yine de çok şükür bunca yıldır insanlarımız arasında çözümsüz bir husumet yaşanmamış. Geçmişten bugüne hiçbir çözümsüz sorun miras devralmamışız. 


Geçinmeyi zorlaştıranlarımız, uyumsuzlarımız, yaramaz çocuklarımız elbette var. Bunlar, biraz da kendimizi aşma ve kendimize güvenme huyumuzdan geliyor. Bunlar bir öğünme ya da yerinme değil; bir üstünlük olarak da görmemeliyiz ama geçmişimizi yaşadığımız döneme bağlayarak sadece bir durumun saptanması yapmaya çalşıtık. 


Yine de köyümüzle ve köylülerimize gurur duyuyorum. Bütün cahilliklerimize, okuyamamışlığımıza rağmen insanlarımızda var olan arifliği, insanlığı, hoşgörüyü ve erdemi herkesin bildiğini düşünüyorum. Sahip olduğumuz değerleri, hızla değişen ve kaybolan kültürlere bakarak korumanın çok önemli olduğuna inanıyorum. Yeni kuşakların bu konuda biraz daha duyarlı olmalarını da bekliyorum. Kendinizi tanıyın ve geçmişinizle gurur duyun. 


İşte bizler, bu cesur, adil ve asil insanların torunlarıyız. Zorluklara karşı cesur, haksızlıklara karşı adil ve her türlü soysuzluklara karşı da asil olabilmeyi sürdürürsek atalarımıza daha çok layık olacağız. 


Yıllar önce üç çoban tarafından kurulan Ahmetler'in hikayesi işte böyle... 
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NOT: Yazının sonuna geçmişimizde çok büyük bir iz bırakan bir 


olayla ve Ahmetler'in tarihinin yeniden yazılmasına neden olan Tımar düzeniyle ilgili kısa bir not ekledik. Böylece o dönemin koşullarını, ekonomik ve sosyal yaşamını anlamakta zorluk çekmezsiniz diye düşündük. 


(*) TIMAR KANUNU 


Tımar, Osmanlı İmparatorluğu'nda belirli görev ve hizmet karşılığı olarak kişilere verilen ve yıllık geliri 1.000 akçe ile 20.000 akçe arasında değişen araziye denir. Tımarın kullanılması ile ilgili kanuna da Tımar Kanunu denir. Tımar Sistemi'nin, Osmanlı İmparatorluğu'nda toprağın işlenerek, devletin masrafsız bir şekilde girmeden büyük bir askeri kuwet sağlaması ve iktisadi hayatın gelişmesinde büyük yararı olmuştur. Fakat zamanla bu sistem içerisinde yolsuzluk ve rüşvet olaylarının baş göstermesi, bu sistemin bozulmasına ve imparatorluğun çökmesine sebep olan nedenlerden biri olmuştur. 


Tımar Kanununa göre; 


Tımar sahipleri devletin birer memurudur ve merkezin emri altında çalışmak zorundadır. 


Görevini yerine getiremeyen tımar sahipleri görevlerinden azledilirler. 


Tımar, hizmet karşılığı toprağın gelirinden yararlanıldığından dolayı elde ettikleri haklar veraset yoluyla bir başkasına verilemez. 


Tımar sahipleri, devletin verdiği işleri yapmak ve verilen yetkileri kullanmakla sorumludurlar. 


Tımar sahibi özrü olmadan sefere katılmazsa tımarı elinden alınır. 


Ahmetler'in Tarihi 19 


AHMETLER'İN TARİHİ EE 


Ortak tımarlarda nöbeti geldiği halde gelmeyenlerin tımarına el konur. 


Tımar ve zeamet sahiplerinin ölümü halinde, tımarların kılıç kısmı oğullarına verilir. 


Şehit düşenin oğluna kılıçtan fazlası verilir. 


Savaşlarda elde edilen topraklar gelirine göre kısımlara ayrılır ve savaşta yer alan sipahilere verilirdi. Tımarların gelir ve giderleri defterhanede bulunurdu. Tımar sahibi, her 300 akçe için cebeli getirmekle yükümlüydü. 


Tımar sahibi, devlete ait miri toprakları devlet adına kullanır, köylü onu efendisi olarak tanırdı. Tımar sahibi köylüyü korumak ve ona daha iyi şartlar sağlamak, köylüyü toprağa bağlamak, ziraatı geliştirmekle görevlidir. Tımar sahibi, tımarın olduğu topraklarda otururdu. 


##*#* 
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HEPİMİZ, ULU BİR BİR AĞACIN DALLARIYIZ 


Ahmetler, uzun yıllar kendi dünyasında içine kapanık, göçebe hayatı süren bir köy olarak yaşamış. Dışardan fazla göç almayan köyü oluşturan nüfus, belli ki birbirine çok yakın akrabalık ilişkileriyle yaşayagelmiş büyük bir aileden ibaret. Sahilde kalan mahalleleri saymazsak bugünkü Ahmetler adeta büyük bir obanın, geniş bir oymağın devamıdır. Çünkü bilinen geçmişte yaylaya çıkmayan, sürüsü ve hayvanları olmayan aile pek yok. Bu durumda Ahmetlerliler, aynı obanın oymakları olarak ve büyüyüp gelişerek ortak bir kültürü paylaşarak bugüne gelmişler. 


Yakın zamana kadar en yakın komşu köyler, Güçlüköy (Fersin) ve Gebece dışında, "yabancılarla" dışardan evlenmeler fazla yaygın değildi. Ancak bu durum son yıllardaki köyden kente taşınan nüfus hareketinden sonra çok değişti. Kente göçen Ahmetlerliler Türkiye'nin her köşesinden insanlarla kalıcı evlilikler yapmaya başlamış. Kısacası köylülerimiz bugün tam anlamıyla kendi kabuklarını kırıp dışarıya açılmış görünüyor. 


Uzun yıllar Torosların yamacında yolsuz sokaksız, içe dönük bir yaşam sürdüren Ahmetler'in şimdiki gençleri, yurt içinde doğudan batıya; yurt dışında da İsviçre'den Yunanistan'a, Fransa'dan Almanya'ya, İngiltere'ye kadar birçok ülkeden eş seçerek adeta küreselleşen dünyanın gidişine ayak uydurmuşlar. Artık Diyarbakırlı, Selanikli, İngiliz damatlarımız; İsviçreli, İsveçli, Parisli gelinlerimiz var. Bu durum, bölgenin en uzak, en yoksul köylerinden biri de olsa ne kadar hızla dışa açıldığımzı göstermesi bakımından önemli bir sosyal değişme sayılmalıdır. Ayrıca dünyanın ne kadar küçüldüğünü de gösteriyor bu. İletişim çağı insanlar arasındaki mesafeyi kısaltmış, dünyanın kendisi de adeta büyük bir köye dönmüş. 
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SÜLALELER 


Ahmetler'de insanları gruplarken başvurulan tek ölçüt, sülalelerdir. 
Eskiden hayvancılığın çok yaygın olduğu dönemelerde yayla ve sehil (sahil) obaları kurulurken de bir bakıma sülaleler kendi aralarında oba kurardı. Hatta bazı geniş sülalelerin birkaç tane obası olabiliyordu. 


Hoş, şimdi bunların hepsi obalarını yıkıp, çadırlarını söküp şehirleşmeye başladılar. Birçoğunun hem köyde evi var hem de kentte... Çoğu apartman dairelerinde oturuyorlar. Hayatlarının büyük bir bölümü çadırlarda geçmiş olma ihtimali daha yüksek olan dedelerimiz bu durumu görselerdi her halde çok şaşırırlardı. 


Köyün ileri gelenlerini ve yaşlılarını dinlediğimizde herkesin birbiriyle akrabalık ilişkileri olduğunu öğreniyoruz. Köyde yaşayanlar arasındaki sağlam yakınlığa rağmen günümüzde aileleri tanımamıza yarayan bir ölçek daha var: Sülaleler... Herkes kendini, zaman tünelinde geriye doğru uzanan sülalelerden birine ait hissediyor. Bu sülalelerin soy ağaçları incelendiğinde ise birbirleriyle çok yakın akrabalar olduğunu görürsünüz.(*) 


Köken bakımından daha gerilere gitme olanağı olmasa da efsaneye göre Ahmet adlı 3 tane çoban tarafından kurulduğu söylenen Ahmetler'de bütün sülalelerin aynı kökten geldiğine kuşku yok. Ayrıca amacımız bir kan bağı araştırması yapmak da değil. Günümüzde zaten bu, pek anlamlı ve mantıklı bir davranış olarak da kabul edilemez. 
Ama bundan sonraki kuşaklara, bu köyü oluşturan atalarımızın kimler olduğunu ve onların kendi aile zincirlerini tanımalarında ve bunu kayıt altına almakta da yarar var. 


Günümüzdeki bu değişime karşın köyümüzün geriden gelen soy ağacını öğretmen Ali Varol düzenleyerek kayıy altına aldı. Buna göre hepsi birbiriryle iç içe geçmiş olan köyümüzdeki sülaleler şunlar: 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1- Akçal 11- Hatıp Kızı El 
2- Arıcı Yusuf El 12- İhtiyar El 
3- DeliAhmetel 13- Mulla Mahmut El 
4- DelibaşEl 14- Musacık El 
5- DuduoğluEl 15- Mukuoğlu El 
6- EcevitEl 16- Pantır El 
7- EmirEl 17- Şaban El 
8- Gök Hüseyin El 18- Tekeli E| 
9- Gök MehmetEl 19- Yirik Oğlan El 
10- Gubcal El 
Vee... WA 
Dipnot: 0 7m 


(*) Örneğin kendi ailemin soy ağacına baktığımda, baba tarafından "Pantır El"; anne tarafından "İhtiyar El"e ait görünüyorum. Ama bilenlere sorulduğunda Pantır Elin Delibaş El" ile, Molla Mahmut El, Akça El, Şaban El ve Deliahmet El ile farkı yok. İhtiyar Elin Emir El ile, Delibaş El ile, Emir El ile; hepsinin de diğerleriyle mutlaka bir bağı olduğunu öğreniyorsunuz. Dar bir coğrafyada uzun yıllar birlikte yaşayan aileler, ya ana tarafından ya da baba tarafından akraba. O nedenle Ahmetler'de sülaleleri birbirinden ayırmak yanlış olur. Eğer bilgi noksanı bir kişi küçücük köyde sülalecilik yapmaya kalkarsa hiç kimse unutmasın bu da bir tür bölücülük sayılır. Hepimiz aynı kökten geliyoruz. İsteseniz de sülaleleri ayıramazsınız. Buna da asla izin vermemeliyiz. Bizim bölünmeye değil birleşmeye ihtiyacımız olduğunu söylemeden geçmeyelim. 


Zaten dışarıya açık olmayan, kendi haline Toroslarda yaşayan atalarımız kız alıp vererek iyice karışmışlar. Sülale bilgsi sadece bir saptama ve geçmişe ait tarihsel bir kayıt olarak değer taşıyor. 
Özellikle vurgulamak gerekirse sülaleleri bir ayrımcılık değil, bir akrabalık ve birliktelik olarak önememeliyz. Sözü uzatmadan söyleyebilirim ki hepimiz sadece Ahmetler Sülalesindeniz. Bizden önceki güzel insanlara saygımız da bunu gerektiriyor. Son sözüm; hepimiz, ulu bir bir ağacın dallarıyız... 
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Son yıllarda bütün Türkiye'de olduğu gibi ekonomik nedenlerle Ahmetler köyünden de kentlere doğru yoğun bir göç yaşandı. Her ne kadar görünürde köyün nüfusu artmasa da dışarda yaşayan 3.000'den fazla Ahmetlerli, köyüyle ve toprağıyla olan bağını asla 


koparmamıştır ve bunu da önemli bir not olarak kaydetmekte yarar var 


#** 


Ve Na e se Me 
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EK-1 Kurtuluş Savaşında Ahmetler 

AHMETLER, AKSEKİ'NİN YILDIZI SEÇİLDİ! 

TEKALİFİ MİLLİYE YASASI ve SAKARYA SAVAŞI 

(Babaannem Hanife'nin, babam İbrahim Koç'a anlattıklarıdır...) 
Mustafa Koç 


Osmanlı Devleti yıkılmış, Sömürgeci dünya devletleri kendi aralarında anlaşarak Anadolu'yu paylaşmışlar. Son üç yüz yılda Osmanlı'yı dağıtan emperyal dünya yine büyük bir oyunun içinde. Ülkenin dört bir yanı yabancı güçler tarafından işgal edilmiş, ülkeye Sevr Anlaşması dayatılıyor, halk yoksul ve perişan. Türkiye parça parça edilmek isteniyor. 


19 Mayıs 1919'da Samsun'a çıkan Mustafa Kemal, ülkenin 
bütünlüğünü sağlamak için Samsun'dan Erzurum'a, Sivas'tan, Amasya'ya ve Ankara'ya kadar dolaşıp bu işgale karşı halkı örgütlüyor. 
İşte onun Anadolu'da yaktığı ateş bütün ülkeyi sarmış ülkenin işgalden kurtulması ve vatanın bütünlüğünün sağlanması için yokluk ve yoksulluk içinde Kurtuluş Savaşı başlatılmış. Tarihimizin en zor günlerinde 1921 yılında İsmet Paşa önderliğinde kazanılan İnönü Savaşlarından sonra ordu bir ölüm kalım mücadelesine, Sakarya Savaşına hazırlanıyor. 


Yıl 1921'in yaz ayları... İşte tam da o günlerde bölgenin en büyük yörük köyü olan Ahmetler, Akseki'nin Çimi köyü sınırlarındaki Ahmetler Yaylasında oturmaktadır. 


Ahmetler, idari olarak Manavgat'a bağlı olmasına karşın coğrafi özellikleri ve sosyal, kültürel ilişkileri büyük ölçüde Akseki ve Akseki köyleriyle ortaktır, Türkistan'ın Horasan bölgesinden göçerek Anadolu'ya gelen ilk Türkmen aşiretlerinden olan Ahmetler'in bilinen en az 600 yıllık geçmişi vardır. Manavgat ovasındaki Kızılot, Uzunlar, Hacıobası köylerinin bulunduğu topraklarda başlayan yerleşik düzen, 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birkaç yerde daha devam etse de Ahmetler, hayvancılığın çok geliştiği, bölgenin en büyük köylerinden biri olarak bilinir. Ancak köylüler yaz aylarını, 1530'larda Kanuni Sultan Süleyman tarafından tahsis edilen kendi yaylalarında geçirmektedir. 


Bölgede en çok küçükbaş hayvan besleyen Ahmetler köylüleri, o sıralarda yayladaki tek düzlük arazi olan Aldürbe alanında, alanı boydan boya çevreleyen obalarda oturmaktadır. Burası Cumhuriyet hukukuyla yaylaların kullanımı konusunda bazı değişiklikler olsa da memleket haritalarında "Ahmetler Yaylası" olarak yazılıdır. Ayrıca yüzlerce yıllık oba yerleri bugün de kullanılmakta, mezarlıklar olduğu gibi durmaktadır. Şimdilerde ise yörük geleneklerini yaşatmaya çalışan az sayıda köylü hayvancılık ve arıcılık yapmayı sürdürmektedir. 


#*#* 


O yıllar Milli Mücadele dönemidir... İstiklal (Kurtuluş) Savaşı sırasında, “Milli Tekâlif Kanunu” (Tekalifi Milliye) gereğince her köyden orduya mal ve erzak toplanacaktır. 


O yıllarda memleketin içinde bulunduğu durumdan Ahmetler de fazlasıyla etkilenmiştir. Eli silah tutan bütün erkekler orduya katıldığından köydeki ve yayladaki bütün işler kadınlara kalmıştır. 
Yaylada erkek olarak, erkek çocuklardan başka sadece muhtar Topal Hasan'la yaşlı Molla Mehmet vardır. 


İşte tam da o günlerde bir gün sabah erkenden Çimi köyü bekçisi Kır Sadık, Kuvayi Milliye Cemiyetinden ve kaymakamlıktan memurlarla birlikte Aldürbe'ye gelir. Bunu gören köylü kadınlar; 


“Bunun gelişinden pek hayır gelmez ama...” diye endişelenirken Kır Sadık, kendisini karşılayanlara; 


“Komşular, merak etmeyin bu sefer hayırlı bir iş için geldim.” der. 
Onu tanıyan köy muhtarı Topal Hasan (Hasan Güngör); 


“Buyur Kır Sadık, hoş geldin, hayırdır inşallah!” der. 
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Kır Sadık, Ahmetler Muhtarına bir sarı zarf uzatır: 


“Muhtar, Akseki kaymakamıyla Akseki Kuvayi Milliye Cemiyeti Başkanının hepinize selamını getirdim. Kaymakam bu emirleri bütün köylere ve yaylalara gönderiyor, sizin köye haber vermek de bana düştü. Cephedeki orduya yardım toplanacak. Kaymakamın ve Cemiyetin yazılarında her şey anlatılıyor. Askerimizi cephede yalnız bırakmayalım. Allah yardımcımız olsun.” der. 


Zarfı alıp açan Topal Hasan, okuma yazma bilmez. Ama kaymakamın ve Cemiyetin emirlerini okuma yazma bilen Molla Mehmet'e okutarak işin aslını öğrenir. Muhtar, Aldürbedeki obalara ulak olarak çocukları gönderir ve kadınları kendi obasına çağırtır. Orada toplanan kadınlara şunları söyler: 


“Komşular, memleket zor günlerde, vatan toprakları işgal edilmiş. 
Gördüğünüz gibi köyde benimle Molla Mehmet'ten başka erkek kalmadı, vatanı kurtarmak için herkes savaşa gitti. Ben topalım diye kaldım, Molla Mehmet de yaşlı olduğundan cepheye gidemedi. Şimdi Mustafa Kemal vatanı kurtarmak için yeni bir ordu kurmuş, Memleket çok fakir, cephedeki askerin silah dışında her türlü yiyecek, giyecek, mal ve gıda ihtiyacı var. Kaymakam ve Akseki Kuvayı Milliye Cemiyeti yazı göndermiş. Bu yazılardaki emirler Ankara'dan, meclisten geliyor. 
Tekalif-i Milliye (Ulusal Yükümlülük) emirleri gereğince her evden orduya bağış yapacağız. Şimdi yurdun dört köşesinden ordumuza yardım toplanıyor. Onlar cephede vatan için savaşırken bizler burada boş duramayız. Oralarda bizim de evlatlarımız var. Şimdi herkes ne verebilirse ordu için mal melal, yiyecek, giyecek ne bulursa hazırlasın, kısa zamanda Akseki'ye teslim edilecek.” 


Kadınlar endişelidir ve birbirlerine bakışırlar. Kocası da cephede olan Gedik Hüseyin eşi Kör Hanife ile Muhtarın eşi Elif Ana ayağa kalkarak; 


“Ne duruyorsunuz, duydunuz işte elimizde avucumuzda ne varsa askere göndereceğiz. Vatan elden giderse malın mülkün değeri mi kalır. Kalkın ayağa, durmak zamanı değil.” derler. 
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Kadınların çabasıyla orduya verilmek üzere kısa zamanda onlarca keçi, koyun, at ve deveden oluşan bir sürü toplanır. Babaannem Kör Hanife, askerdeki kocasının çok sevdiği kır tiğiş tekeyi de bu sürünün içine katıp “Güle güle git kır tiğiş teke, Hüseyin'ime selam söyle.” 
diyerek dualarla gönderir. Bir yandan da Ahmetlerdeki bütün kızların, kadınların elleriyle ördükleri kazaklar, bereler, çoraplar, ellikler (eldivenler), tozluklar, şallar ve gön çarıklar büyük bir sevgiyle ala çuvallara doldurulur. Bağış toplamaya gelenler, büyük bir heyecanla toplanan yardımları görünce Akseki'ye mutlu dönerler. 


Her evden toplanan bağışlara karşılık onlara birer de belge verilir. Bu belgelerin altında ise şöyle bir not vardır: 


“Bedeli, zaferden sonra ödenecektir.” 


Obalardan toplanan koyun ve keçiler; çok miktarda sığır, deve ve at, muhtar Topal Hasan gözetiminde Aldürbedeki çocuklar ve kadınlar tarafından Akseki'ye teslim edilir. Aynı şekilde büyük ala çuvallara doldurularak develere ve atlara yüklenen yiyecek, giyecek gibi diğer ihtiyaç malzemelerini Akseki'ye götürme işi de çocuklarla kadınlara kalmıştır. 


Görüldüğü gibi bağış toplama ve ilçeye teslim döneminde Ahmetlerli çocuklar (o oyunlarını, eğlencelerini, işlerini (o bırakıp (o yardım kampanyasında görev alırlar. Küçük yaştaki çocuklardan biri ile Aldürbe'ye yardım toplamaya gelen Kuvayı Milliyeci görevliler arasında herkesin gözünü yaşartan şöyle bir konuşma geçer: 


“Amca, benim ala oğlağı verirsem vatan kurtulur mu?” 
“Kurtulur.” 
“Verdim gitti. Ala oğlak vatana helal olsun!” 


#*#* 


Toplanan bütün yardımların Akseki Kuvayı Milliye Cemiyeti tarafından cephelerde savaşan orduya teslim edildiği haberi de gelir. 
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İşte tam da o günlerde bir sabah Çimi köyü muhtarı ve Akseki Kuvayi Milliye Cemiyeti Başkanı Tahir Ağa, atına atlayıp yanına aldığı Kır Sadık ve birkaç atlıyla Ahmetler Yaylasına çıkagelir. Gelir gelmesine de Çimi'nin önemli kişilerinden olan Tahir Ağa, derin bir üzüntü içindedir. 
Atının heybelerindeki kuru üzüm yüküyle Aldürbedeki Ahmetler obalarını tek tek dolaşacaktır. Gelir gelmez; 


“Bana acele muhtarı bulun.” der. 

Muhtar geldikten sonra orada bulunan köylülere; ”Komşular, buraya ne için geldim bilir misiniz?” diye sorar. 
“Nerden bilelim Tahir Ağa? Buyur!” 


“Yardım için geldim, sizin yardımınıza ihtiyacımız var. Her köyden orduya erzak toplanıyor. Sizin köyün orduya bağışladığı sürüler ve malzemeler cepheye ulaştı. Toplanan bağış bakımından Akseki'de sizin köy birinci geldi. Daha doğrusu Ahmetler, Akseki'nin yıldızı seçildi. Sizler Kuvayi Milliye'nin yıldızı oldunuz, Allah sizden razı olsun! 
Mustafa Kemal'in ordusuna yaptığınız bu büyük yardımdan dolayı herkesin dilinde Ahmetler var. Bizler Çimi köyü olarak pek bir şey bulup veremedik, askere mahcup olduk. Bildiğiniz gibi bizde hayvancılık pek yok. Atın heybesindeki kuru üzümleri alın; bize de biraz kıl, yün, mal, ne verebilirseniz verin. Biz de köyümüz adına bir şeyler hazırlayıp orduya gönderelim.” 


Köylüler, bu habere çok sevinirler. Hem gururlanırlar hem de Çimi için de bir miktar mal ve erzak toplayarak Tahir Ağa'ya verirler. O da topladıklarını Çimi köyü adına Akseki'ye teslim edip canını vermeyi göze alarak cephede çarpışan Mehmetçiklere gönderir. 


#** 


Yapılan bağışlara karşılık Kuvayi Milliye'nin verdiği belgenin altında; “bedeli, zaferden sonra ödenecektir.” diye yazılmıştı. Gerçekten de yapılan bütün yardımların, bağışların bedeli, verdiğimiz şehitlerle ve kazanılan büyük zaferle ödenmiştir. Bizim bağışlarımız ve bizim 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haklarımız da zaferi getiren, cumhuriyeti kuran o kahramanlara helal olsun! 


#*#* 


Gedik Hüseyin'in Keçisi 


Ahmetler'den toplanan bağışlar, yerine ulaştıktan bir süre sonra bir gün çeşitli cephelerde savaşa katılan dedem Gedik Hüseyin'den bir mektup gelmiş. Pantır Mustafa'nın oğlu Gedik Hüseyin, köyün en kalabalık keçi ve koyun sürülerinden birinin sahibidir. Hayvanlarla ilgili büyük deneyimi vardır. Daha önce Çanakkale'de de askerlik yapan Gedik Hüseyin, ordunun hastalanan develerini, atlarını iyileştirince komutanlarının takdirini kazanmış. Bu nedenle onu baytar gibi görevlendirip develerle atların bakımına vermişler. Hatta kendisine ödül olarak verilen 1 aylık izni de kullanmayıp cephede kalmış. 


Daha sonra Tekalifi Milliye yardımları döneminde de Edirne sınırında görev yapan Gedik Hüseyin, oradan gönderdiği bir mektupta şunları yazmış: 


“Edirne Köprüsünden geçerken sürünün içinde bizim kır tiğiş erkeci buldum.” 


Bu ilginç haber herkesi duygulandırmış. Çünkü gerçekten orduya verilen mallar arasında kulağındaki eni bile belli olan “kır tiğiş erkeç” de vardır. 


#*#* 


“İki Mustafa'yı tanıyacaksın...” 


2013'te Murtiçi'nin altında, Ahmetlerle Güçlüköy arasındaki Ahmetler Kanyonunda yapılmak istenen HES projesine karşı 
mücadele verenler arasında kısa süre önce aramızdan ayrılan 90 
yaşındaki Pantır Mustafa Koç da vardır. Bu yaşında köylülerini yalnız bırakmayan Pantır Mustafa, bölge halkının HES karşıtı mücadele için 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kurulan nöbet çadırında askerlere, gazetecilere ve tarihe dönerek şöyle haykırmış: 


“Ahmetler'i harcamayın, bu köyde eli silah tutan her gencimiz seferberlikte cepheden cepheye koştular. Babam Gedik Hüseyin çeşitli cephelerde 9 sene askerlik yapmış. Çanakkale'de, Afyon'da, Dumlupınar'da, Sakarya'da şehitler vermişiz. 28 askerden ancak 3'ü geri dönebilmiş. Çoğunun mezarı bile bilinmiyor. İşte bizler, o üç kişinin torunlarıyız. Devletten medet bekliyoruz, bu HES işini durdursunlar. Ölümüz burada kalır. Atalarımızın ölüsü cephede kalmış bizim ölümüz de burada kalır. Harbe gerek yok, artık harbi köylerde mi yapacağız? Her gün askerimiz ölür, “Vatan sağ olsun” deriz. Vatan sağ olur mu sen sahip olmadan? 


Bir de; iki Mustafa'yı tanıyacaksın, biri Peygamber Mustafa, biri Mustafa Kemal... Vatanını tanıyacaksın, vatanını tanımayan Allah'ını da tanımaz...” 


#*#* 


NOT: Yukarıdaki Kurutuluş Savaşı anılarından çok etkilendim. Bundan çıkarılması gereken dersler olduğunu düşünüyorum: 


Birincisi; Ahmetler, her ne kadar Manavgat'a bağlı olsa da sosyal ve kültürel yönden bir Akseki köyüdür. Yakın zamana kadar bütün dışardan evlilikler sadece Akseki köyleriyledir. Emrullah Efendi'nin ve Müderris Ali Efendi'nin torunu olan annem de Güçlüköy'den gelmiştir. 


İkincisi; Kurtuluş savaşında birbirine sarılabilen Ahmetler ve Çimi köyleri arasında unutulmayacak bir dostluk hukuku vardır. Ancak Cumhuriyet döneminde bu hukuku koruyacak şeyler yapılamamış. Vaktiyle Ahmetler'i yaylaya çıkarmamak için Çimi köyünün içine demir kapı yapılmış, yayla göçleri yıllarca asker desteğiyle sağlanabilmiştir. Toros dağlarının tepesinde, yüzlerce yıldır geleneksel yörük kültürünü yaşatmaya çalışan Ahmetler'e sahip çıkılmamış, bu yüzden hayvancılık çok gerilemiştir. O yıllar artık geride kalmış olsa da aslen Çimili olmayan ve Çimi'de yaşamayan bazı kişilerin nüfus kayıtlarını Çimi'ye aldırarak iki köyün tarihi dostluğunu ve komşuluğunu zehirlemesine fırsat verilmemelidir. 
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Bu nedenle Akseki'nin ileri gelenlerine ve Çimili dostlarımıza, tarihi ilişkilerimizi yeniden canlandırmak için o bölgede yaşayan diğer komşu köy obalarıyla birlikte Aldürbe'de ortak bir Yayla Şenliği düzenlemeyi teklif ediyorum. 


Ayrıca atalarımızın dostluğuna saygı için dağları, taşları herkesle birlikte paylaşabilir, hep birlikte yaşayabiliriz. Bu nedenle; Akseki idari ve yerel yönetim kadrolarını, iki köyün ileri gelenlerini ve bütün Aksekili dostlarımızı, köylerimizin tarihi dostluğunu yeniden geliştirmeye destek olmaları çağrısı yapıyorum. 


Memleketin başına bir gün bir bela gelirse yine hep birlikte omuz omuza mücadele etmek zorunda kalacağımızı asla unutmamalıyız. 


Saygılarımla... 


Mustafa Koç 


Ve v VE, 
SK» 
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EK-2 Önemli Bir Belge: 

AHMETLER'İN İLK CAMİSİ, YIL; 1839 

Elimize geçen bir belgeyle Ahmetler tarihi biraz daha aydınlanıyor. 
Hazırlayan: Mustafa KOÇ 


Artık, Osmanlı Arşivlerinde Ahmetler'le ilgili çok sayıda bilgi ve belgeye sahibiz. Bu arşivlerden elde edilen belgelerden biri de o zamanlar Alanya sancağına bağlı olan Ahmetler'in camisi ile ilgili. Bu belge, cuma namazı kıldırabilme izni için o tarihlerdeki adı (Senir-Düşenbe) kazası olan Manavgat kadısına köylülerin verdiği dilekçedir. 


İşte size, içinde bazı olayların ipuçlarını da veren tarihi bir Osmanlı belgesi: 


Bu belgede Ahmetler'e cami izni verilmesi, cuma ve bayram namazlarının kılınması için köyümüzden Seyyid Veliyyüddi tarafından daha önce yaptırılan mescidin cami olarak kullanılması da var. 


Aşağıdaki belgede adı geçen Seyyid Veliyüddin ise benim en az beş kuşak öncesinden anne tarafından dedemin dedelerinden biridir. Bugünkü Ahmetler Camisinin yerini veren de yine aynı ailedir. 


Ancak bu belgeden öğrendiklerimiz sadece bu kadar değil. Bir kere bu belgeyle Manavgat'ın eski adının “Senir-Düşenbe Kazası” olduğunu öğreniyoruz. 


Belgedeki daha önemli ayrıntılardan biri de 1700'lü yılların sonunda yaşanılan meşhur veba salgınıyla ilgili. Bu veba felaketi bölgedeki binlerce insanın ölümüyle sonuçlanmış, bizim atalarımızın da önemli bir bölümü bu salgında vefat etmiştir. 


Veba salgınında Ahmetler'den de çok sayıda ölenler olduğu zaten biliniyordu. 
O yıllarda Hacıobası-Çavuşköy-Kızılot civarında yerleşik olan köyümüz boşalıp harap olmuş, insanlarımız da perişan olmuş. Aşağıdaki belgeye göre; bu salgından sağ çıkanlar kimsesiz kalan çocuklar, salgının ulaşamadığı komşu Akseki köylerine bırakmış. Onlar büyüyüp belli bir yaşa geldikten sonra da köylüler, yöreyi terk ederek bugün yaşadığımız topraklara yerleşmişler. 
Zamanla şimdiki köy yerinde tekrar toplanıp köyü yeniden kurarak hayatlarını sürdürmüşler. O dönemde büyük çoğunluğu göçebe yörük 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obalarında yaşayan Ahmetler'in, Aşağıkköy ve Taşharman (Sokmaağzı) ile birlikte en az üç yerleşim yeri vardır. 


İşte bu belge yaraların kısmen sarılmasından sonra tam da o sıralarda Ahmetler'e bir cami izni için yapılan başvuruyla ilgili. 


Belgede; cami izni alınıncaya kadar kış günlerinde özellikle cuma namazlarını kılmak için civar köylere gitmek zorunda kaldıkları yazılıyor. Eski adı Kozlu Irmağı olarak geçen Kapız Irmağının taşmasıyla da Fersin Köyüne (Güçlüköy) gidildiği anlaşılıyor. Zaten Fersin, tarih boyunca Ahmetler'in en çok ilişkisi olan, kız alıp verilen bir köydür. Birçoğumuzun ailesinde Fersin'le akrabalık bağı bulunduğunu herkes biliyor. 


Bu belgeden, hayırseverler tarafından yaptırılan mescitlere padişahın izniyle cami izni verildiği ve burada namaz kıldıracak imam ya da hatiplerin “herhangi bir ücret almaksızın” bu görevi yaptıkları da anlaşılıyor. 


Diğer taraftan belgede adı geçen kişiler, Ahmetler'in en eski, iki büyük sülalesinin ileri gelenlerini işaret ediyor. 


Bunlardan birincisi Molla Mehmet Ele adını veren Hasan oğlu Molla Mehmet'tir. Belgeye göre Molla Mehmet, cami izni verilen mescidin ilk imamı olmaya da uygun görülmüş. (Bakınız: Soyağacı / Molla Mehmet El) 


Belgede adı geçen ikinci kişi de mescidi yaptıran Seyyid Veliyyüddi'dir. 
Bugünkü cami yerini köye bağışlayanların Hacı Hatip Ele dayandığı zaten biliniyordu. Bu belge ile o da kanıtlanmış oluyor. Belli ki Seyyid Veliyyüddi ile Hacı Hatip'in babası Veli Fakıoğlu'nun bağı var. Aynı şekilde Hacı Hatip'in askerdeyken vefat eden büyük oğlu Mahmut Seyyid'in adı da Seyyid Veliyyüddi adından geliyor. (Bakınız: Soyağacı / İhtiyar El (Hacı Hatip El) 


Osmanlı kayıtlarındaki tasnif, tertip ve düzene hayran kalmamak elde değil. 
Öyle anlaşılıyor ki cumhuriyetin memurlarının Osmanlının arşivleme siteminden öğrenecekleri çok şey var. Buna güvenerek diyebilirim ki Osmanlı Arşivlerinden elde edeceğimiz bilgilerle köyümüzün tarihi daha da aydınlanacak. 


İnanıyorum ki ileriki zamanlarda bu konularla ilgili başka bilgi ve belgelere de ulaşacağız ve bunları sizlerle paylaşacağız. 
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İşte Ahmetlerdeki mescide ilk kez izin verildiğine dair; “Osmanlı Devleti'nin Duacı Kulu, Senir-Düşenbe Kazası Kadısı Ahmet”in imzasıyla, “devletli sultanımız hazretlerinin Emir ve fermanları”: 


OSMANLI ARŞİVİNDEN BİR AHMETLER KÖYÜ BELGESİ 


BU BELGENİN YENİ TÜRK HARFLERİYLE YAZILIŞlü 

Muktezâsı Ruus-ı Hümâyün'dan |görüle.) 

Bu maküle karyenin kurb ve civârında edâ-yı salât-ı Cuma ve ideyn olunur câmi-i şerif olmadığı hâlde ashâb-ı hayrâtın binâ eylediği mescid-i şerife müceddeden minber vaz' ve ikâme-i salât-ı Cuma ve ideyne izn-i hümâyün-ı 


hazret-i şâhâne erzâni ve ber-vech-i hasbi hitâbeti dahi bazı kesâna tevcih buyrula geldiği mesbükdur. Emr u fermân devletlü sultânım hazretlerinindir. 


Mutâbıkdır. 
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(Tatbik Mührü) 


Der-i devlet-mekine arz-ı dâi-i kemine oldur ki, Livâ-i Alaiye kazalarından Senir maa Düşenbe Kazası'na tâbi Ahmedler Karyesi ahâlileri meclis-i şer'a hâzırün olup şöyle istirhâm ederler ki; Vakt-i sabâvetlerimizde karyemize tâün-ı vebâ istilâsıyla ekser ahâlilerimiz fevt, bizler sıbyân ve bikes kalmalarımız ile civâr kurâlarda idâre ve kendi karyemiz muattal ve harâb ve perişân ve hâli kalup hamden lillâhi teâlâ on sene akdemlerde kemâ fi'l-ewvel terâküm olduk ve karyemizden es-Seyyid Veliyyüddin bir mescid-i şerif binâ edüp evkât-ı mefrüzayı edâ ve salât-ı Cumayı karye-i âharda edâ eder isek dahi vakt-i şitâda Kozlu Irmağı'nın cüşuyla ekser evkât edâ-yı Cuma edemediğimizden mescid-i mezbüra bir minber vaz' olunmasına icâzet-ı hazret-i cihândâri ve ol bâbda bir kıta fermân-ı celilü'ş-şân birle, işbu bâ'is-i arz-ı ubüdiyet erbâb-ı istihkâkdan Menlâ Mehmed bin Hasan dâilerine bervech-i hasbi hitâbet-i mezküru tevcih ve yedine berât-ı şerif-i âlişân sadaka ve ihsân buyrulmak ricâsına i'lâm ediver deyü ibrâm etmeleriyle vâki-i hâli pâye-i adâlet-vâye-i serir-i a'lâya arz birle i'lâm olundu. Bâki emr hazret-i men lehü'l-adl ve'l-ihsânındır. Hurrire fi'l-yevmi's-sâbi'-i aşer min şehr-i Saferi'!-Hayr sene hamse ve hamsin ve mieteyn ve elf. 


El-abdü'd-dâi li'd-devleti'l-aliyyeti'-Osmaniyye 
Ahmed el-Müvellâ hilâfe be-kazâ-i Senir maa Düşenbe 


Fi 5 Ca. Sene 55, Yazıldı. 


BELGENİN TÜRKÇE'YE GÖRE SADELEŞTİRİLMİŞ HÂLİ 
Ruus Kalemi tarafından gereğinin yerine getirilmesi (uygundur). 


Bu gibi köylerin çevresinde Cuma ve bayram namazları kılmak için her hangi bir cami bulunmadığı durumlarda hayır sahiplerinin yaptırdıkları mescide yeni bir minber yerleştirilerek Cuma ve bayram namazları kılınmasına padişah tarafından izin verildiği ve her hangi bir ücret olmaksızın hatiplik görevinin de bazı kişilere verile geldiği olmuştur. Emir ve ferman devletli sultanım hazretlerinindir. 
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Devlet'in sağlam kapısına bu aciz duacınız şöyle arzuhâl eder ki; Alaiye JAlanya|) Sancağı kazalarından Senir-Düşenbe (Manavgat) Kazası'na bağlı Ahmetler Köyü ahalileri mahkeme huzuruna gelerek; 


"Çocukluk çağlarımızda köyümüzde veba salgını olup köylülerimizin çoğu öldüler. Bizler de çocuk başımıza kimsesiz kaldığımızdan çevre köylerde hayatımızı devam ettirdiğimiz için köyümüz boş, harap ve perişan bir halde kalmıştı. Allah'a şükür on sene kadar önce eskisi gibi tekrar bir araya geldik. 
Köyümüzden Seyyid Veliyyüddin bir mescit yaptırdı. Farz namazları burada kılıp Cuma namazlarını başka bir köyde kılmaktaysak da kış mevsiminde Kozlu Irmağı'nın taşması sebebiyle çoğu zaman Cuma namazlarını eda edememekteyiz. Bu sebeple köyümüz mescidine bir minber yerleştirilmesine izin verilmesini ve işbu arzuhâlin yazılmasını sağlayan ve kendisi Jimamhatiplik için| yeterli bulunan Hasan oğlu Molla Mehmet'e hatiplik görevinin karşılıksız olarak verilmesini ve eline bir berat sadaka buyrulmasını ilgili makamlara bir ilamla iletiversen" diye istirham etmeleri üzerine durum yüce makamınıza arz edildi. Bundan sonra emir, siz adaletli ve iyilik sahibi efendimizindir. 


Tarih: 17 Safer 1255 / 2 Mayıs 1839 

Osmanlı Devleti'nin Duacı Kulu 

Senir-Düşenbe Kazası Kadısı Ahmet 

5 Cemaziyelevvel 1255 / 17 Temmuz 1839, Yazıldı. 


*#** 


Bu konuyla ilgili olarak köyümüzden Yeminli Mali Müşavir Mehmet Arslan ile öğretmen Ali Varol'un notları da şöyle: 


“1830 yılları Ahmetlerlilerin Aşağıköy, Taşharman ve şimdiki Ahmetler'de olmak üzere üç ayrı yerde komşu mahalleler olarak yaşadıkları dönemdir. 
Hayvancılık yapmaları böyle gerektirdiği için aynı zaman içinde dağınık olarak yaşamışlar. 


Şimdi Saraçlı yörükleri de bu şekilde yaşamaktadır. 


Veba salgını 1830'dan önce muhtemelen (1700 sonlarında) olmuş olabilir. 
Köylülerimiz bu hastalığa daha önceki yerleşim yerleri; Çavuşköy, Hacıobası, 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Koramşa veya Çöngere'de yakalanmış olabilirler. Yalaklar ve Kayadibindeki mezarlıklar kalabalıktır ve bir köy mezarlığı görünümündedir. Bu mezarlıklar bu salgında ölenlerin mezarları da olabilir. 


Daha başka belge ve bulgularla birleştirilince geçmişimiz dana da açık şekilde 
anlaşılabilir." / Ali VAROL, 17 Mart 2014 


"1828-1929 yıllarında Kıbrıs'ta TİFÜS/KARA ÖLÜM salgını olmuş. Bu salgın büyük olasılıkla Alanya'dan Kıbrıs'a kereste taşıyan o Ticaret Gemileri vasıtasiyle Alanya'ya bulaşır. Ahmetler o zamanlar (Hacı Obası köyü civarında) Ahmetler Bükü” denen yerde kuruludur. Bu tarihlerde Ahmetlerliler, Alara'dan sonra Alanya kalesine TIMARLI (Vergi) ödüyorlar. 


Bu hastalık kapalı alanı seviyor ve girdiği yer (mekan) insanlar tarafından LANETLENMİŞ olarak algılanıyor, bulunulan mekanlar terk ediliyor. 


1839'daki yetişkin Molla Mehmet ya da Molla Mahmut bizim tanıdığımız Molla Mehmet ya da Mahmut olamaz. Bizim tanıdığımız mollalar 1800'lerin sonlarında doğmuş olmalılar. Çünkü bular yakın geçmişimizin büyüklerinden Topal Hasan (Güngör”le yaşıtlar. Zaten Molla Mahmut'un sülalesi Emir EVdir. Molla MEHMET ise Belenköy'den gelmedir. 18.03.2014” / Mehmet 
ARSLAN, Bursa, Temmuz 2017 


Ahmetler'in ilk Camisi, köy Odası ve Tahta Minare 


İbrahim Vurar - Mehmet Güngör (Sarı Mehmet) - Ali Koç 
Fotoğraf: Mustafa Koç / 1965 
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1965 YILINDA AHMETLER 


Fotoğraf : Mustafa Koç 


SAR” 
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